
 

 (83) Rellen.  

Ik zat vanmorgen naar het NOS journaal te kijken en zag wat er zich  gisteren in 
verschillende de steden had afgespeeld. Het begon ’s middags in Amsterdam en 
Eindhoven. De demonstraties tegen het Corona- en vaccinatiebeleid werden door 
verschillende groepen relschoppers gekaapt en eindigde in felle confrontaties met 
de politie. Dit zette zich ’s avonds voort in Den Haag, Enschede, Helmond, Den 

Haag, Tilburg, Venlo, Helmond, Breda, Arnhem en Apeldoorn. Onvoorstelbaar en 
onbegrijpelijk waar die relschoppers mee bezig zijn. In Enschede belaagden 
ze zelf het ziekenhuis. Dit heeft niets meer met het demonstratierecht te 
maken. Dit heeft alles te maken met jongeren en sommige ouderen, die uit 
zijn op rellen en de confrontatie met de politie zochten. Volgens mij heb je 
door zo’n gedrag al je rechten verloren. Als kleine jongen zat ik in de 
zestiger jaren tijdens verjaardagsfeestjes van mijn ouders met open mond 
naar mijn ooms te luisteren die allerlei kleine en grote problemen van de 
wereld bespraken. Als het dan over een persoon ging, die een aantal zaken 
in de ogen van mijn ooms niet goed had gedaan de volle laag kritiek. Ik 
herinner mij een gevleugelde uitspraak van één van mijn ooms, die dan 
reageerde met de woorden: “Deie, die mot een schot in de rugge hebben.” 
Dit gaat mij wat te ver. Alhoewel…….. Er zijn veel arrestaties verricht. Er is 
vast nog wel een lege gevangenis, waar heel veel ruimte is voor deze 
relschoppers om zich te bezinnen op wat ze hebben aangericht. Als je dan 
zo graag willen vechten, ga daar dan maar het gevecht aan met het 
coronavirus. Zonder hulp van wie dan ook, want daar heb je kennelijk toch 
geen respect voor, gezien het optreden bij de spoedeisende hulp in 
Enschede.  
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